
Nieuwjaarswens
Alle medewerkers van de Ruilwinkel Zierikzee wensen u fi jne 
kerstdagen en een gezond 2026 toe. Samen gaan we er weer 
een mooi Ruiljaar van maken! LET OP! Ruilwinkel Zierikzee is 
GESLOTEN vanaf 22 december tot en met 5 januari 2026. 
U bent weer welkom op dinsdag 6 januari vanaf 13.00 uur. 

Op bezoek bij collega fi etsenmakers…
De Roteryclub Schouwen-Duiveland heeft in september een 
fi etstocht georganiseerd. De opbrengst willen ze aan de Ruil-
winkel doneren voor het fi etsproject. We denken na over de 
mogelijkheid van een nieuwe fi etsenwerkplaats of magazijn.
Om inspiratie op te doen zijn onze fi etsenmakers Ad en Frits 
op bezoek geweest bij SAV in Goes en Cyclehub in Middel-
burg. Ook deze bedrijven knappen fi etsen op voor onder 
andere Stichting Leergeld. SAV en Fietscycle hebben veel 
meer ruimte en gereedschappen. Daarom is het ook zo knap 
wat Frits, Ad en Ton doen in hun kleine werkplaats. 
Zij herstellen per jaar meer dan honderd fi etsen.

In alle talen 
welkom...
Iedereen is van harte 
welkom Bij de Buurvrouw!
Een lekker kopje koffi e 
of thee drinken en een 
praatje maken.
Wij schenken de koffi e en 
thee gratis…. maar zijn 
ook blij met uw bijdrage 
in het spaarpotje!

Samen werken... gezelligheid, 
luisteren, praten en van elkaar 
leren
Het moestuinteam bestaat uit Hawary, Abdul, Jaap, Yousef 
en Hassan.
Samen zorgen zij ervoor dat de moestuin er netjes bij ligt: 
er wordt gezaaid, gepoot en geoogst. Het afgelopen 
seizoen is er veel andijvie, sla, tomaten, aardappelen, uien, 
preien, courgettes en andere groentes geoogst en gedeeld 
met wijkbewoners en vrijwilligers. Er zijn ook kikkererwten 
geplant die veel worden gegeten in Syrië. Hier wordt bij-
voorbeeld hummus van gemaakt. Volgend seizoen gaan 
we meer groentes uit andere landen zaaien en/of planten.

Tijdens de koffi e worden Nederlandse- en Arabische 
woorden geleerd en wordt er veel gelachen. Regelmatig 
is er lekkers bij de koffi e. Marieke, de vrouw van Jaap kan 
overheerlijke dadeltaart bakken. Vroeg in de morgen zijn de 
mannen een keer met Jaap naar Westenschouwen gereden 
om er herten te spotten. Dat was een prachtig uitje. 
Voor de mannen was het de Tijdens eerste keer dat ze er 
zijn geweest en ook herten hebben gezien. Bij Jaap thuis 
hebben de mannen meegeholpen met honing slingeren. 
Dat was een hele ervaring.

Volgend jaar staan er weer leuke activiteiten op het 
programma om samen te gaan doen.

Gezellige kerst- en brocantemarkt 
12 en 13 december
Ook dit jaar organiseren we weer een knusse kerstmarkt.
Kom gezellig snuffelen: er zijn leuke artikelen voor een 
klein prijsje. Er zijn kraampjes met kerstartikelen, servies, 
glaswerk, speelgoed, zelfgemaakte kaarten, brocante,  
schilderijen en huishoudelijke artikelen. Wijkbewoners 
verkopen zelfgemaakte kaarten en artikelen. Vincent en 
Slivana verkopen kerstkoekjes en boterkoek van bakkerij 
’t Appelpuntje. KIKA is ook aanwezig met een kraampje.

Vrijdag 12 december van 
18.00 tot 20.30 uur. 
De kerstmarkt is open. 
Buiten brandt een vuurtje, 
de lichtjes fl onkeren, er is 
alcoholvrije warme glühwein 
en Roel bakt overheerlijke 
nieuwjaarrolletjes. 

Zaterdag 13 oktober van 
10.00 tot 14.00 uur. 
De kerstmarkt is weer open. 
Buiten bakt Roel nieuwjaar-
rolletjes. Er is soep met 
de beroemde tosti van 
Marianne en Els en de 
Ruilwinkel is ook open.

Zien we u? Van harte welkom!
De opbrengst van de kerstmarkt is voor de verschillende 
projecten van de Ruilwinkel.

Daarna overheer-
lijke koffi e en taart:)

Gezellige kerst- en brocantemarkt 

Nu tweedaagse
kerst- en brocante

marktWat is het jaar omgevlogen! 
We staan alweer aan het einde van 2025 en kijken terug 
op een mooi en gezellig jaar. Voor mij (Petra) een bijzonder 
jaar, het was mijn laatste jaar als coördinator van de 
Ruilwinkel. In januari draag ik het stokje over aan mijn 
collega Lisa van Oost. Lisa kijkt ernaar uit om samen te 
werken met Ilonka, Sandra en ons geweldige team van 
vrijwilligers. 

We hebben weer een prachtig ruilwinkeljaar achter de rug, 
waarin we veel nieuwe klanten hebben mogen verwel-
komen, talloze kopjes koffi e en thee hebben geschonken 
en hebben deelgenomen aan inspirerende projecten en 
activiteiten. Een mooi voorbeeld is de Open Deuren Route, 
in samenwerking met andere organisaties in Zierikzee. 
Het was geweldig om samen zoveel mensen kennis te 
laten maken met onze werkzaamheden en onze gezellige 
inloopmomenten. 

We zitten alweer boordevol nieuwe ideeën voor het nieuwe 
jaar, maar graag horen wij uw ideeën en tips om de 
Ruilwinkel nóg beter te maken. Bij de balie staat onze 
ideeënbus - laat vooral uw suggestie achter, we waarderen 
uw input enorm!  

We zien u graag terug in 2026 en neem vooral iemand mee 
die de Ruilwinkel nog niet kent! Uw buurvrouw, vriend, verre 
nicht, sportmaatje… iedereen is welkom. Hoe meer mensen 
we blij kunnen maken, hoe leuker! 

Namens het hele team van de Ruilwinkel wensen we u 
fi jne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2026! 
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Ruilnieuws is een nieuwsbrief voor leden en 
de medewerkers van de Ruilwinkel Zierikzee

met nieuwtjes en ontwikkelingen.



Bijzondere 
artikelen 
geven we 
graag door

Soms komt er een artikel binnen waarvan we zeggen: 
wauw, dat is bijzonder...
Bijvoorbeeld een schilderij van Herman Brood. We belden 
naar Swen Blikman of het misschien iets was voor in het 
nieuwe Brogum. Swen was gelijk enthousiast en is het 
schilderij op komen halen. Nog even geduld, dan kan ieder-
een het schilderij gaan bewonderen.

Ook kwam er een houten 
kistje binnen met de naam 
Oldenzaal. Het zat vol met 
garen om sokken te stop-
pen. Bij inlevering werd 
verteld dat het kistje 
waarschijnlijk geschonken
is na de Watersnoodramp We hebben het aan Jaap Schoof 
gegeven voor het Watersnoodmuseum. Het hele verhaal 
hopen we nog te horen…

Bijzondere
artikelen

Pareltjes op Schouwen-Duiveland…
Veel mensen zetten zich in voor iemand anders. Hanna IJze-
lenberg is zo’n parel! Hanna is vrijwilliger bij de Actie schoe-
nendoos. Zij vult schoenendozen met kleine cadeautjes voor 
gezinnen met een smalle beurs in Nederland en daarbuiten. 
De schoenendozen worden prachtig beplakt. De Ruilwinkel 
vindt het een mooie actie en geeft al een paar jaar klein 
speelgoed aan Hanna. Verleden jaar heeft Hanna, samen 
met anderen, 117 dozen gevuld en dus 117 kinderen blijge-
maakt! Fantastisch Hanna, mooi dat we zo samenwerken.

een het schilderij gaan bewonderen.

Ook kwam er een houten 
kistje binnen met de naam 

. Het zat vol met 
garen om sokken te stop-

waarschijnlijk geschonken

een het schilderij gaan bewonderen.

kistje binnen met de naam 
. Het zat vol met 

Vragen en/of ideeën?

Ruilagenda2026
RUILZATERDAG Elke 2e zaterdag
van de maand van 10 tot 13 uur.

IEDEREEN 

IS
WELKOM

Calandweg - 0111 - 728 928
info@ruilwinkelzierikzee.nl    

Openingstijden. 
Let op!  inname spullen tot:  16:30
Maandag t/m donderdag: 13:00 - 17:00
Elke 2e zat. van de maand: 10:00 - 13:00

Heeft u vragen en/of ideeën, 
neem dan contact op met Lisa of Ilonka.
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Schouwen-
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neem dan contact op met Lisa of Ilonka.

10 januari
14 februari

14 maart
11 april

9 mei

AGENDA-STROOK 2026 

Vanaf dinsdag 6 januari ligt het nieuwe 
agendaoverzicht 2026 voor u klaar bij de 
balie.

Onze deur staat open voor 
jonge mensen…
Dit jaar hebben drie scholieren stage gelopen bij de Ruil-
winkel. Voor twee jongeren was dit een stage van een week 
voor hun maatschappelijke stage. Wij boffen met Kevin die 
gekozen heeft om een schooljaar bij ons te werken op de 
maandagmiddag. Het is heel leuk om jonge mensen in ons 
team te verwelkomen. Jongeren zijn nieuwsgierig, stellen 
open vragen en werken hard mee. Het verhaal van Kevin:

Hoe kwam je op de keuze voor stage bij de Ruilwinkel?
 “Ik had een stukje in de Wereldregio gelezen over de Ruil-
winkel. Het leek mij leuk om daar te werken. Ik heb het 
besproken met mijn docent en we hebben een gesprek 
gehad. Dat was positief, ik kon gelijk de maandag beginnen.
Welke werkzaamheden doe je graag?
 “Met collega’s praten en koffi e schenken voor de bezoekers. 
Het is fi jn dat ik genoeg tijd krijg om alle klusjes te doen.
Waar wil je graag de volgende stage gaan doen?
 “Ik vind het leuk dat ik 
dit schooljaar bij de 
Ruilwinkel blijf werken. 
Daarna ga ik graag naar 
Eilandzorg de Wieken“.

Heel veel succes Kevin, 
je bent een prettige collega 
en fi jn dat je ook in 2026 
bij ons blijft werken!

Linzensoep 
van Buchra
Ingrediënten voor 4 personen
 • Twee kopjes rode linzen
 • Eén ui
 • Eén aardappel
 • Eén wortel (geraspt)
 • Vier tot vijf kopjes water
 • Eén bouillonblokje
 • Zout naar smaak
 • Een theelepel komijn
 • Een theelepel kerrie
 • Een halve theelepel kurkuma
 • Een beetje olie om te bakken
 • Citroen en brood om te serveren 

1. Snijd eerst een ui en bak deze in een beetje olie. 
2. Voeg daarna een aardappel in stukjes toe en bak die 
samen met de ui. 3. Rasp een wortel en voeg deze toe 
aan de pan. 4. Was twee kopjes rode linzen en doe ze
in de pan. 5. Voeg vier tot vijf kopjes water toe en roer 
alles goed door. 6. Laat de linzen koken tot ze zacht zijn. 
Voeg vervolgens een bouillonblokje, wat zout, een thee-
lepel komijn, kerrie en kurkuma toe. 7. Mix daarna de soep 
met een staafmixer tot een romige soep. 8. Serveer er 
warm brood bij met wat koriander en citroen.

Smakelijk eten,
Kokkin Buchra
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Wist u dat...
•  Pim, onze boekenvrijwilliger, regelmatig boeken 

doorgeeft aan Kunst en Eer?
•  Veel mensen die gestemd hebben in het wijk-

centrum, een lekker kopje koffi e hebben gedronken 
‘Bij de Buurvrouw’?

•  Roel op de Kerstmarkt van 12 en 13 december 
nieuwjaarrolletjes komt bakken?

•  Vanaf dinsdag 6 januari de handige agenda 2026, 
bij de balie ligt?

•  Wij het heel leuk vinden als u een stukje wilt schrijven 
voor de zomernieuwsbrief?

•  Lisa en Ilonka graag luisteren naar uw tips en ideeën?
•  Wij schenken de koffi e en thee gratis…maar zijn ook 

blij met uw bijdrage in de spaarpotjes.

Een van onze vrijwilligers
Wat is er heerlijker dan terugblikken op mooie zomer-
herinneringen als de winter zijn intrede doet? 
Deze zomer stond één van onze vrijwilligers met de fi ets aan 
de fi nish van de eerste etappe van de Tour de France in Lille. 
“Ik houd van fi etsen met Peter, mijn vriend. We fi etsen in de 
zomer vooral lekker op het eiland rond.” 
Deze zomer maakten ze een uitstapje naar Noord-Frankrijk 
om de start van de Tour de France 2025 mee te maken. 
“We zijn niet naar Lille gefi etst hoor”, lacht Jolien, “in Lille 
gooiden we de racefi etsen uit de auto en konden we een 
groot stuk over het echte parcours fi etsen, heel bijzonder!”
Op woensdagmorgen is Jolien als vrijwilliger te vinden in het 
voorlokaal van de Ruilwinkel. Ze geniet van spullen uitzoeken 
en de tafels en etalages mooi inrichten. 
Ook is ze zeer te spreken over wat er gebeurt met de spullen 
die gebreken vertonen. De bakken in de recycleruimte maken 
het makkelijk om kapotte spullen goed te scheiden en de 
mannen van de recycling sjouwen wat af. 
“Daar word ik nou blij van”, zegt Jolien. “Als we zorgvuldig 
scheiden, kunnen de oude spullen optimaal tot nieuwe 
grondstoffen worden verwerkt.” Joliens motto is dan ook: 
Spullen redden waar het kan en anders netjes recyclen.
“Bij de Ruilwinkel gaat dat al heel goed, al kan het natuurlijk 
altijd nóg beter. Daar zet ik me graag voor in.”



Ik ruil van alles...
Joop en zijn vrouw Cobie komen al vanaf de start in 
de Ruilwinkel. “wij brengen goede spullen graag hier 
in plaats van naar de stort. Mijn hobby is onder andere 
plantjes stekken. Toen er ‘Bij de Buurvrouw‘,  een planten-
hoekje kwam, dacht ik: wat leuk! Sindsdien breng ik veel 
stekjes. Ik deel graag plantjes uit. Als er bij ons 
visite komt, gaat men meestal met een doosje vol weg. 
Op de laatste stekjesmarkt heb ik stekjes verkocht van 
mijzelf. Het leverde dertig euro op voor de Ruilwinkel. 
Ook heb ik thuis een tuinkas. Hier staan komkommers, 

pepers en tomaten. Ik heb van-
daag een peperplantje 

voor jullie gebracht. 
We komen hier erg 

graag en drinken 
dan ook altijd een 

kopje koffie. 
Op de ruilzater-
dag zijn we er 
voor de soep en 
tosti.’’

Gezellig ‘Bij de Buurvrouw‘...
Dalal en haar kinderen Saeed en Amir komen elke week 
naar de Ruilwinkel. “Er werken aardige mensen”, zegt 
Dalaa. “Ik ruil kleding, speelgoed en keukenspullen. 
De kinderen vinden het leuk om bij de legotafel te spelen. 
Ook drink ik ‘Bij de Buurvrouw’ vaak een kopje koffie!”

Tevreden klanten 
aan het woord!

Altijd 
welkom...
Merel kan thuisblijven met haar kids door de Ruilwinkel. 
“Wanneer we iets nodig hebben kijken we eerst hier, 
voordat we het tweedehands kopen. Als we iets graag 
willen hebben en niet echt nodig hebben, dan zoek ik er 
een half jaartje naar. Dan is er of al zoveel tijd voorbij, 
dat we het niet meer willen, of heb ik het gevonden. 
De jongens vinden het heel normaal en hebben altijd 
veel zin om naar de Ruilwinkel te gaan. 
Voor verjaardagen vraag ik altijd eten of spullen om in te 
ruilen. Sinds we er bewust voor hebben gekozen om met 
minder te doen ben ik alleen maar gelukkiger en heel 
dankbaar geworden. We voelen ons hier erg thuis en altijd 
welkom.”

De volgende nieuwsbrief verschijnt zomer 2026
We vinden het leuk als er verhalen in komen te staan van 
klanten. Dus wie pakt de pen op? Inleveren voor 1 mei
a.s. bij Lisa of Ilonka of mail: info@ruilwinkelzierikzee.nl.

Daar heb ik veel plezier in...
Judith komt graag in de Ruilwinkel. Ze zegt: “ik vind het 
leuk om spullen te ruilen, zodat mijn huis er elke keer 
weer anders uitziet. Daar heb ik veel plezier in. Ik ruil 
prullaria, maar ook tassen en kleding. 
Ook kom ik voor de sociale contacten. ‘Bij de Buurvrouw’ 
is het altijd gezellig. Elke dag drink ik er een kopje thee 
en maak ik een praatje met de andere bezoekers.”

Prachtige jaren afsluiten…
“Eind januari 2026, geef ik het stokje door aan Lisa 
van Oost. Vanaf april 2016 ben ik vol enthousiasme 
met Dicky, vanuit Gors, in de ‘Ruilwinkeltrein’ gestapt. 
Ook Bert, ons creatieve brein, was er vanaf de start bij!
Vele mensen stapten in. Ons prachtige team bestaat nu 
uit 51 vrijwilligers uit alle windstreken. 
Samen met hen, Ilonka vanuit Gors en Sandra en Lisa 
vanuit SMWO bedachten we mooie activiteiten: 
lokaal ‘Bij de Buurvrouw’ werd geopend, vele fi etsen 
zijn opgeknapt en doorgegeven, er kwam een mooie 
bloemen-en moestuin en een glazen tuinkas. 

Er ontstonden prettige samenwerkingen met onder andere 
het Vluchtelingenwerk, NME, Zeeuwland, Ria Schoof, 
Stichting Leergeld en StartBloq en de begeleiders van 
de noodopvang aan de Grachtweg. 
Ruim 4.100 mensen hebben nu een ruilpas. 
Onze vrijwilligers zorgen er elke week weer voor dat de 
kleding er netjes bijhangt en het huishoudlokaal en de 
speelgoedafdeling er gezellig uitzien. 
Bij de balie én tijdens een kop koffi e of thee staat 
vriendelijkheid bovenaan! Ook de boeken staan mooi 
op alfabet. Achter de schermen wordt er hard gewerkt 
aan zoveel meer: van afvalverwerking tot tuinonder-
houd, van kleine klusjes, controleren van elektrische 
apparaten tot het beheren van een rommelmarktkraam. 
Na negen fantastische jaren ga ik u gedag zeggen, 
want ik ga met pensioen. Er zijn zoveel prachtige 
herinneringen om op terug te kijken: de opening in 2016, 
de viering van de duizendste klant, het vijfjarig bestaan, 
blije gezichten bij het uitdelen van fi etsen en proeven 
van overheerlijke gerechten uit Eritrea en Syrië.

Ik wil u hartelijk danken voor uw vriendelijkheid, uw 
openheid als u uw zorgen wilde delen, uw tips en 
aandacht. Elke dag was het voor mij een feestje om in 
de Ruilwinkel te werken.
De ‘Ruilwinkeltrein’ rijdt door, ik ga u tegenkomen 
als klant en ‘Bij de Buurvrouw’. Ik wens u en het team 
alle goeds en gezondheid toe.”

Op naar 10 jaar Ruilwinkel in 2026!

®MADE BY RWZ

Wie is Wie?

Hoe werkt het? Zoek in de Ruilwinkel naar de jeugdfoto’s (33 stuks)

van onze medewerkers. Vul het nummer in bij de juiste foto’s. 

Stop dit formulier in de “Wie is Wie” bus bij de Buurvrouw.

Wie weet…. wint u onze prachtige hoofdprijs: 

1 minuut GRATIS winkelen in de Ruilwinkel!
Heel veel succes!
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 (33 stuks)

Lieve mensen,


